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Wat is nu echt belangrijk in de zorg? En wie bepaalt dat?

In van prullenbak tot troostkat lezen we de ervaringen van cliénten,
mantelzorgers, zorgmedewerkers en leidinggevenden. Maar ook de
gedachten van de schrijvers die na het voeren van honderden gesprek-
ken bij zichzelf te rade gaan, kanttekeningen plaatsen en vragen stellen.
Een goed leesbaar boek over tien herkenbare levensthema's dat soms
ontroert maar altijd aan het denken zet.

Lineke Verkooijen is gezondheidswetenschapper en lector
Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg. Bas van der Sijde
studeerde ergotherapie en humanistiek. Hij is humanistisch geestelijk
verzorger in woonzorgcentra.

‘Dit boek helpt om te beseffen dat mensen altijd meer zijn dan hun ziekte, hun aandoe-
ning en hun ouderdom. Goede zorg begint en eindigt bij het respecteren van dat ‘meer’
en van het eigene van alle personen die in de zorg verschijnen. De schrijvers laten zien
hoe je dat kunt doen en hoe verrijkend het is!

Prof. dr. Harry Kunneman, filosoof en socioloog
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